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NB  zondag 19 november  2023   
Vandaag zondag 19 november gaat  in de morgendienst Ds. mw. H.J.K. van Geerenstein 
uit Rhoon voor. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Hans Dubbeldam. 
 
Er is vandaag Kindernevendienst en Jeugdkerk. 
 
Volgende week zondag 26 november Eeuwigheidszondag   zal in de ochtenddienst 
onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor gaan. 
Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Adam de Goei. 

 
Collecte zondag  19 november   
De opbrengst van de eerste collecte is voor de solidariteitskas. 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 19 november  gaan met onze hartelijke groeten  naar  
br. Dick Boer.  De bloemen worden weg gebracht door  Petra Schreuders. 
 
Geloofskracht 
Stel dat je een kerststal tekent. Hoe zou je Jozef tekenen en welke plek in de stal geef je 
hem? Deze vraag staat bij maandag 25 december in de adventskalender. Terwijl we ons 
druk maken om de intocht van Sinterklaas, vraag ik me inderdaad af waar Jozef zou zijn. 
Jozef moet toch een behoorlijk roerige tijd achter de rug hebben. Al die gebeurtenissen 
rond Maria; hij vlucht er het liefst van weg. Er moet een droom aan te pas komen om hem 
te vertellen wat hij beter kan doen. Ga met Maria. Dus hij gaat. Of hij haar nu echt aardig 
vond? We weten het niet. We weten dat hij haar meeneemt naar Bethlehem. Dat hij Maria 
meeneemt naar Egypte. Dat hij met Maria jaarlijks naar de tempel in Jeruzalem gaat. De 
man reist wat af. En je vraagt je af of hij zich ontheemd heeft gevoeld. Ontheemd van zijn 
eigen rustige bestaan vóór dat er engelen kwamen en hem vertelden dat God anders had 
beschikt. Niemand die hem aandacht geeft. Hij staat wat achteraf. In de kerststal. In de 
verhalen. Jozef, de timmerman. Zou er iemand zijn die zich heeft afgevraagd wat hij er nu 
van vond? 
Ds. Yvette Pors 
 
Gemeenteavond over de toekomst 
Op de gemeenteavond na de dankdagdienst op 1 november jl hebben we met elkaar 
nagedacht over de toekomst van de kerk. De enquête die we dit voorjaar hebben ingevuld 
is toegelicht en besproken. Hierna zijn we in groepen uit elkaar gegaan en hebben we op 
een fijne en waardevolle manier met elkaar gesproken. Over betrokkenheid, waar hechten 
we waarde aan, hoe willen we zijn naar elkaar in de kerk, maar ook naar de maatschappij. 
Nadien hebben de groepen dit in de grote groep met elkaar gedeeld. 
Deze avond zien we als startpunt. Startpunt van een proces waarin we het met elkaar 
hebben over 'De Toekomst'. Het is belangrijk dat we met elkaar het gesprek aan blijven 
gaan. In de komende kerkenraad spreken we verder over dit proces. Uiteraard houden we 
u op de hoogte. Als u / als je daar zelf ideeën over hebt en/of je wilt hier zelf in meedenken 
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of een actieve rol spelen, laat het alsjeblieft weten. We moeten dit immers met elkaar doen! 
Het gaat om onze toekomst. 
Mireille Hengeveld 

High Tea verzorgt door de diakenen voor het project in Moldavië  
Op zaterdagmiddag 18 november van 15.00 tot ca. 17.00 uur gaan de diakenen u 
verassen met een high tea in de Stigt. De opbrengst is bestemd voor het jaarproject van de 
diaconie in Moldavië, waarover o.a. in de startdienst een uitleg is gegeven door de 
consulent Ard-Jan Kok van Kerk in Actie. De bedoeling is dat het een vooral gezellig 
samenzijn wordt onder het genot van zoete en hartige lekkernijen met daarbij verschillende 
soorten thee. En dat we met de opbrengst hiervan de mensen in Moldavië steunen. Tevens 
is er verkoop van goede wijnen uit Moldavië en leuke houtproducten voor de komende 
feestdagen.  
Ook na  18 november a.s. verkoopt de diaconie wijn, honing en houtproducten voor het 

project van Kerk in Actie in Moldavië. 

U kunt vanaf nu heerlijke kwaliteitswijnen en honing uit Moldavië bestellen en mooie 

houtproducten zoals houten kerstkaarten, rendieren, kerststalletjes, hapjesplanken met 

eigen tekst en nog veel meer kopen of bestellen. 

Zie de 2 bijlagen bij deze nieuwsbrief.! 

 

Actie schoenendoos, voor jong en oud!   

Komende weken is Sinterklaas weer in het land en worden er veel kinderen in Nederland 

blij gemaakt. Maar wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt! Doe mee 

aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar 

geschenk. Een springtouw, een pet en ja, ook schoolspullen … hiermee maak je een droom 

waar van een kind in Afrika, Oost-Europa of in een vluchtelingenkamp. Een zelf versierde 

doos gevuld met spulletjes brengt een vriend dichtbij. Een onvergetelijk cadeau! 

In de landen waar het mag, deelt actie schoenendoos ook boekjes met Bijbelverhalen uit. 

Doe mee met de Schoenendoosactie! Geef een cadeau van onschatbare waarde. 

Neem een folder mee (op de tafel in de hal).  Hierin staat een checklist wat er in de doos 

kan. 

In de hal liggen ook een paar lege schoenendozen die je mee mag nemen om te 

vullen. Graag de gevulde doos inleveren uiterlijk zondag 3 december in de hal van de 

kerk.  

Meer informatie: https://schoenendoosactie.nl 

(26) Algemene promo Schoenendoosactie 2023 - YouTube 

Voor meer informatie kan je terecht bij Janneke Rouwert Boer 

Alpha-cursus  
Vanaf 8 januari 2024 gaan we met elkaar door middel van de Alpha-cursus op 
ontdekkingstocht wat het Christelijk geloof nu eigenlijk inhoudt. Op 10 maandagavonden 
(18.30-21.00 uur) en een mini-weekend behandelen we stapsgewijs de kern van het geloof. 
We denken na over o.a. Wie is Jezus en waarom stierf Hij aan het kruis? Wie is de Heilige 
Geest en hoe werkt Hij? Hoe leidt God ons? De cursus is allereerst opgezet voor mensen 
die niet of nauwelijks bekend zijn met het geloof. Verder grijpen juist veel kerkmensen de 
gelegenheid aan om hun geloof weer ‘op te frissen’. We beginnen altijd gezellig met een 4 
maaltijd. Vervolgens wordt er een inleiding gehouden en gaan we met elkaar in gesprek. 
Als u voor u zelf denkt dat het weer eens goed zou zijn om stil te staan bij de kern van het 
geloof, of je kent iemand voor wie dat goed zou zijn: van harte welkom! Voor meer 
informatie/aanmelding kun je contact opnemen met Martine Trouwborst (06-51979995) of 
Lars vd Heiden 
 
 

https://schoenendoosactie.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=qTYa1cQe8WI
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Voedselbankjes 

De feestdagen komen er aan. Een aansporing om aan iets extra’s te denken. Bij de 

voedselbank wordt in de week van 5 december gestart met het klaarmaken van 

kerstpakketten voor de ongeveer 100 adressen, waar een extra surprise zeer welkom is. 

Daar willen we graag aan bijdragen! Daarom de volgende oproep:  

Blijf van harte de (houdbare) producten aanvullen zoals nu dagelijks/wekelijks gebeurt in de  

voedselbankjes. Zo mogelijk mag het voor deze maand iets extra zijn. Daarbij wordt 

gedacht aan met name koffie (250gr), thee, suiker en koekjes. 

 
Sinterklaasactie Giessenburg 
Sinterklaas en z’n Pieten zijn alweer in het land, daarom heeft World Servants Giessenburg 
een hele leuke Sinterklaasactie bedacht. 
Voor de World Servants reis van actiegroep Giessenburg naar Bolivia kun je Sinterklaas en 
zijn Pieten boeken voor een 15 minuten durend thuisbezoek. Tijdens het thuisbezoek 
neemt Sinterklaas de tijd voor de kinderen en is er tijd voor het nemen van foto’s. Uiteraard 
voorzien de pieten iedereen van strooigoed. De prijs voor een thuisbezoek is 35 euro. De 
gehele opbrengst is voor de World Servants reis naar Bolivia. Sinterklaas kan langskomen 
op de volgende data: 25 november (16.00 – 21.00), 1 december (17.00 – 21.00), 2 
december (16.00 – 21.00) en 5 december 2023 (17.00 – 20.00). 
Opgeven uiterlijk woensdag 22 november 2023 via whatsapp 06-51561471 (Eliseba van 
Zuthem) of elisebavanzuthem@gmail.com 
Graag bij aanmelding de datum en het gewenste tijdstip(pen) doorgeven. U ontvangt een 
bevestiging van de afspraak en het exacte tijdstip, waarbij u ook de vraag krijgt nog enkele 
persoonlijke gegevens van het gezin door te geven.  

 
Aangepaste kerkdienst 
Op zondag 17 december is er een aangepaste kerkdienst in de Hervormde 
Kerk, Voorstraat 4 in Asperen om 15.00 uur met het thema  “God maakt het 
donker licht “. Voorganger in deze dienst is ds. P.G.I van den Berg.  Wees 
welkom ! 
 
Beschikbare hulpdiensten  
Iedereen kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt 
voldoende hulp en ondersteuning of ontbreken financiële mogelijkheden. Als u hulp nodig 
heeft dan kunt u altijd contact opnemen met de Diaconie zodat zij met u kunnen kijken 
welke mogelijkheden er geboden kunnen worden. Hieronder vindt u een aantal organisaties 
waar u met een hulpvraag terecht kunt: 
  

Diaconie Gereformeerde Kerk 

Giessenburg 

diaconie.pkngiessenburg@gmail.com  06 - 51 52 76 90 

Diaconale hulpdienst hulpdienst@giessenburg.nl  0184 - 65 13 88 

Sociaal Team Molenlanden sociaalloket@jouwgemeente.nl   088 - 75 15 100 

Voedselbank Giessenlanden-Zederik leenenwilverhaar@msn.com  06 - 45 55 27 79  

Stichting Schuldhulpmaatjes shmmolenlanden@gmail.com  06 - 12 68 44 83 

Stichting Welzijn Molenlanden info@welzijnmolenlanden.nl  085 - 00 66 089 

Stichting Anders jvanhoorne@stichtinganders.nl  06 - 22 15 02 91 

 

mailto:elisebavanzuthem@gmail.com
mailto:diaconie.pkngiessenburg@gmail.com
mailto:hulpdienst@giessenburg.nl
mailto:sociaalloket@jouwgemeente.nl
mailto:leenenwilverhaar@msn.com
tel:0645552779
mailto:shmmolenlanden@gmail.com
mailto:info@welzijnmolenlanden.nl
mailto:jvanhoorne@stichtinganders.nl
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Giften/collecte  

U kunt uw gaven via de QR code geven.  
Gebruik hiervoor de app.  
 
 
 
 
 
Data ter herinnering 
18 november   High Tea in de Stigt 15.00-17.00 uur 
24 november   Maandsluiting Bredero’s Hof  19.00 met Ds. J. Holtslag 
3 december   Inleveren schoenendoos-actie 
3 december   actie voedselbank 
8 december   Gespreksgroep dames van het Goede leven 20.00 uur 
10 december   actie voedselbank 
12 december   Senioren kerstfeest in de Stigt, van 14.30 tot 17 uur 
16 december   Kerstconcert Da Capo in de Maranathakerk 20.00 uur 
17 december   Aangepaste Kerkdienst in Asperen 
8 januari 2024   Start van de Alpha Cursus 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 26 november. 
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag  24 november  20.00 uur inleveren bij de makers van 
de nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  

mailto:Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com

